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Liturgie voor de eredienst op  

 

zondag   3 augustus 2025 om 

 

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer 

 

 

 
 
Voorganger: ds.    Hans de Bie 
Ouderling: mw.  Janny van Huizen 
Diaken: mw.  Dieneke van Weesep 
Organist: mw.  Gertje van Elsacker 
Koster: dhr.   Anthonie Verwijs 
Videoteam: dhr.   Jan Kleinjan 
 
 
VOORBEREIDING 

Orgelspel 

Welkom en afkondigingen 

Moment van stilte 
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De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars 

 

Aanvangslied    Lied  210     God van hemel, zee een aarde      (staande)   

 

1  God van hemel, zee en aarde 

Vader, Zoon en heil'ge Geest, 

die ons deze nacht bewaarde, 

onze wachter zijt geweest, 

houd ons onder uw gezag, 

ook in deze nieuwe dag. 

 

2  Neem mijn dank aan, deze morgen, 

dat Gij alle dagen weer 

al mijn angsten, al mijn zorgen 

met mij delen wilt, o Heer. 

Nooit ben ik geheel alleen: 

Gij zijt altijd om mij heen. 

 

3  Laat mij als een trouwe dienaar 

door uw grote wijngaard gaan, 

waar de liefde wordt beleden 

en de waarheid wordt gedaan, 

waar het recht bloeit als een roos 

van uw liefde, eindeloos. 

 

4  Wil mij als de nacht nabijkomt 

tot een lieve broeder zijn, 

in het donker van de afgrond, 

langs de grenzen van de pijn, 

die mij als gehoorzaam kind 

wakend en niet slapend vindt. 

                   

Groet en bemoediging 

voorg. De Heer zij met u 
allen   Ook met u zij de Heer 
voorg. Onze hulp is de Naam van de Heer 
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allen  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
voorg           Die niet loslaat het werk van zijn handen 
allen            maar trouw is in eeuwigheid. Amen 
 
 
Drempelgebed 
 
                               (gemeente gaat zitten) 
 
Psalm van de zondag:  Psalm  121: 1, 3 en 4    (Nieuwe Psalmberijming) 
 
1. Mijn ogen kijken naar omhoog. 
Ik zie de bergen staan, 
daar komt mijn hulp vandaan, 
daar houdt de HEER mij in het oog; 
Hij maakte en bewaarde 
de hemel en de aarde. 
 
3. De HEER zal steeds je helper zijn; 
zijn schaduw, zo dichtbij, 
blijft aan je rechterzij. 
De zon en maan doen je geen pijn. 
De HEER zal alle dagen 
en in de nacht jou dragen. 
 
4. De HEER bewaart je voor het kwaad. 
Je ziel, je leven zal 
bewaard zijn, overal. 
Waar je ook komt of waar je gaat – 
voor nu en na dit leven 
zal Hij bescherming geven. 
 
Kyrië gebed met gezongen Kyriё 
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Glorialied   Lied 871   Jezus zal heersen waar de zon         (staande) 

 

1  Jezus zal heersen waar de zon 

gaat om de grote aarde om, 

de maan zijn lichte banen trekt, 

zover het verste land zich strekt. 

 

2  Het lied in alle talen zal 

zijn liefde loven overal, 

en uit de kindermond ontspringt 

de lofzang die zijn naam omringt. 

 

3  Zijn rijk is volle zaligheid, 

wie was gevangen wordt bevrijd, 

wie moe was komt tot rust voorgoed, 

wie arm was leeft in overvloed. 

 

4  Laat loven al wat adem heeft 

de koning die ons alles geeft. 

O aarde om dit nieuw begin 

stem met het lied der eng'len in. 

 
 
RONDOM  HET  WOORD 
 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
 
Lezing: Lucas 13: 22 - 30  (NBV21) 
 

22Op weg naar Jeruzalem trok Hij verder langs steden en dorpen, terwijl Hij 
onderricht gaf.  

23Iemand vroeg Hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij 
antwoordde:  

24‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, 
zeg Ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen.  
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25Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en 

jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor 
ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?”  

26Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u 
hebt in onze straten onderricht gegeven.”  

27Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? 
Weg met jullie, onrechtplegers!”  

28Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en 

Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten 
wordt.  

29Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze 
komen, en ze zullen aanliggen bij het feestmaal in het koninkrijk van God.  

30En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die 

de laatsten zullen zijn.’ 
 

Zingen: Lied  991: 1, 7 en 8 

 

1  De eersten zijn de laatsten, 

wie nakomt gaat voorop, 

zij moeten zich niet haasten, 

die leven van de hoop. 

 

7   Veracht dan niet de kleinen 

en die verloren zijn, 

want God noemt hen de zijnen 

die laatgeboren zijn. 

 

 

8  De eersten zijn de laatsten, 

wie nakomt gaat voorop! 

Kies dan de goede plaatsen 

en geef uw hart aan God. 

 

Uitleg en verkondiging          

 

Meditatief orgelspel              
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Lied:  969 
 

1  In Christus is noch west noch oost 

in Hem noch zuid noch noord, 

één wordt de mensheid door zijn troost, 

de wereld door zijn woord. 

 

2  Tot ieder hart, dat Hem behoort, 

met Hem gemeenschap vindt. 

De dienst aan Hem is ’t gouden koord 

dat allen samen bindt. 

 

3  Geliefden, sluit u dan aaneen, 

vanwaar en wie ge ook zijt; 

als kinderen om uw Vader heen 

en Christus toegewijd. 

 

4  Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 

Hem prijzen west en oost. 

Aan Christus hoort de wereld wijd, 

in Hem is zij vertroost. 

 
 
Dankzegging - voorbeden, stil gebed, het ‘Onze Vader’.  
 
 
Gebed met als acclamatie:   Keer U om……         tekst:  Huub Oosterhuis 
                                                                                      muz:   Antoine Oomen 

 

 
Inzameling gaven  
 1e collecte voor   Diaconie 
 2e collecte voor   Pastoraat 
 3e collecte voor   Onderhoud kerken 
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ZENDING EN ZEGEN 
 
Tijdens de collecte zingen we het Taizélied “Ubi Caritas”  (568-A) 
 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 
 
ZENDING  EN  ZEGEN 
 
Slotlied:   968:  2, 3, 4 en 5 (staande) 
 

2  Door God bijeen vergaderd, 

één volk dat Hem behoort, 

als kinderen van één Vader; 

één doop, één Geest, één woord. 

Zo offert allerwege 

de kerk U lof en prijs. 

Eén naam is aller zegen, 

één brood is aller spijs. 

 

3  Al heeft men haar geteisterd, 

al wordt zij onderdrukt, 

door dwalingen verbijsterd, 

door strijd uiteengerukt, 

de stem der martelaren 

roept uit: O Heer, hoe lang? 

De nacht is vol gevaren, 

de morgen vol gezang. 

 

4  In ’t woeden aller tijden 

is nooit het lied verstomd, 

Gods hoede zal ons leiden, 

de volle vrede komt! 

Geloven wordt aanschouwen, 

als uit de hemel daalt 

de bruid, de hoge vrouwe, 

de kerk die zegepraalt. 
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5  Met God zijn wij verbonden, 

met Vader, Zoon en Geest, 

met alwie overwonnen, 

alwie zijn trouw geweest. 

Bewijs ons uw genade, 

dan zingen wij bevrijd 

de glorie van uw daden, 

in tijd en eeuwigheid. 

 
Zegen 

 
 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
 
Kerkdiensten 
Zondag  10 augustus  2025 om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren.  
In deze dienst gaat ds. Marina van der Zwaag  voor. 
 
Vacatures kerkenraad 

De Kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen, dat dhr.  Henk Moerenhout 

wordt voorgedragen  voor de functie van voorzitter van de kerkenraad. 

Indien er geen bezwaren worden ingediend (uiterlijk 16 augustus), zal  

bevestiging plaatsvinden op zondag 31 augustus. 

Op deze dag nemen we ook afscheid van vertrekkende ambtsdrager         

Martin Vooijs  

Het afscheid van vertrekkend ambtsdrager Bernard Klazema zal op een later 

moment plaats vinden 

Er zijn nog vacatures van kerkrentmeester en van scriba 
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Beiaardconcert 
Het laatste beiaardconcert in deze zomer vindt plaats op 6 augustus 2025. 
Beiaardier is Toni Raats, bespeler van de beiaarden in Halsteren en Roosendaal. 
Programma gratis verkrijgbaar bij de kerk. Aanvang 19.30 uur.  Restaurant 1633 
verzorgt tafeltjes en stoeltjes in de tuin van de kerk en (tegen betaling) een 
drankje. 
Van harte welkom. 
  
 7 september 2025 Inspirerende ontmoeting! 
Op deze eerste zondag van het nieuwe seizoen nodigen wij u uit voor 
een inspirerende dag vol ontmoeting en bezinning. 
We beginnen met een meditatief moment. Daarna een creatief fotospel. Voor 
de kinderen is er een knutselactiviteit. 
We sluiten af met rond de kerk een gezellige lunchmarkt met kraampjes vol 
lekkers. Proef, ontmoet en geniet samen! 
Van harte welkom – reserveer nu alvast deze datum in uw agenda! 

  

 

            

Open kerk 4 oktober 2025 

Schilderen samen met Ria Jeroense. 
Nog vier plaatsen vrij. 
Meld u aan bij jcekleinjan@gmail.com of lucy.moerland@hetnet.nl 
 

Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar: pghnv@gmail.com 
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